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Protestantse Gemeente

Damwald e.o.

ELB 186 : 1

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in 't barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

ELB 186 : 2

Laat mij zijn een godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

ELB 186 : 3

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Welkom

NLB 216 : 1

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de
morgen,

beide ontspringen nieuw aan het
woord.

NLB 216 : 2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,



vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

NLB 216 : 3

Dag van mijn leven, licht voor mijn
ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe
schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed en groet

NLB 906 : 1

God is tegenwoordig, God is in ons
midden,

laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles
zwijgen

alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem

sla de ogen neder, geve 't hart Hem
weder.

NLB 906 : 7

Maak mij recht eenvoudig, stil in den
gebede,

afgezonderd in uw vrede.

Maak mij rein van harte, dat ik uwe
klaarheid

schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij

als een adelaar stijgen,

zo word ik U eigen.

NLB 906 : 8

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en
leven,

U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw
wezen,

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,



laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Verootmoedigingsgebed

NLB 885 : 1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en
Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook
nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw
trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij
betoond.

NLB 885 : 2

Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor
de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw
trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij
betoond.

Leefregels

NLB 119 : 60

Zie hoe ik uw vermaningen bemin;

wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,
uw woord dat goed en kwaad leert
onderscheiden.

Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid
in,

uw heilig woord is recht voor alle tijden.



NLB 119 : 65

Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende
gezangen.

Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn
gangen.

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf
verlangen.

Gebed bij opening Woord

ELB 371 : 1

Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U
mijn vriend,

want U nam de straf op U die ik had
verdiend.

De grote Verlosser, mijn Redder bent
U;

'k heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

ELB 371:2

Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield
van mij,

toen U aan het kruis hing, een wond in
uw zij.

Voor mij de genade, een doornenkroon
voor U;

'k heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

ELB 371:3

Ik zal van U houden in leven en dood
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn
nood.

Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

ELB 371 :4

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid



zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

Schriftlezing Johannes 8:12-22

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij
zei: 'lk ben het licht voor de wereld. Wie
mij volgt loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven
geeft.' 13 De Farizeeén wierpen tegen:
'Uw getuigenis is niet betrouwbaar,
want u getuigt over uzelf." 14 Maar
Jezus ging verder: 'Ook al getuig ik
over mezelf, toch is mijn getuigenis
betrouwbaar, omdat ik weet waar ik
vandaan gekomen ben en waar ik
naartoe ga. Maar u weet niet waar ik
vandaan kom of waar ik naartoe ga.

15 U oordeelt met menselijke
maatstaven, maar ik oordeel over
niemand. 16 En wanneer ik toch een
oordeel vel, is mijn oordeel
betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben,
maar samen met de Vader die mij
gezonden heeft. 17 In uw wet staat
geschreven dat het getuigenis van twee
mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik
getuig over mezelf, en de Vader die mij
gezonden heeft, getuigt over mij.'

19 Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader
dan?''U kent noch mij, noch mijn
Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u mij
zou kennen zou u mijn Vader ook
kennen." 20 Dit zei hij in de schatkamer
van de tempel, waar hij onderricht gaf.
Niemand greep hem, want zijn tijd was
nog niet gekomen. 21 Hij nam opnieuw
het woord en zei: 'lk ga weg, en u zult
me zoeken. Maar u zult in uw zonde
sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt
u niet komen.' 22 De Joden zeiden: 'Hij
zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij
zegt dat hij ergens naartoe gaat waar
wij niet kunnen komen?"'



NLB 675 : 1

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Overdenking

ELB 413 : 1

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:2

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.



ELB 413 :3

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:4

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten

in het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Afkondiging overlijden

NLB 42 : 1

Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

NLB 42 :7

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.



Dankgebed en voorbeden.
Collecte

ELB 357 : 1

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

ELB 357 : 2

In de harmonie der sferen

klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren

U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeén, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,

't werk dat van uw vreugd getuigt.

ELB 357:5

Wil ons van uw vreugde geven,

hef ons op tot U omhoog,

Gever van onsterf'lijk leven,

die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Zegen

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



